DE INTERNATIONALE DAG VAN DE DANS ;

GENT 28 APRIL 2018 .
Op 29 april wordt elk jaar De Dag van De Dans gevierd.
Wilt u iets bijzonders beleven?

Dan is dit het moment. o _ |
In Gent nam Alain Platel het initiatief om uiteenlopende dansgroepen uit Gent

uit te nodigen om samen met hem aan een bq_eiend project te werken.

We zullen met ongeveer 250 a 300 dansers zijn. _

We zijn verschillende groepen met verschillende bewegingsachtergrond magar
dansen allemaal op dezelfde muziek: “Le Sacre du Printemps” van Stravinsky.
Elke groep zal bewegingen brengen volgens de eigen bagage. Wij putten dus
in de Oosterse danstradities om de muziek te interpreteren.

Het is boeiend om te zien dat dezelfde muziek zovele interpretaties inspireert
en toch een zekere ééenheid met zich meebrengt omdat elke groep ten slotte
gegrepen is door dezelfde emotionele kracht.

Eenheid in diversiteit dus. Net iets voor onze tijd.

Geniaal dat Alain Platel hier aan dacht.

Wat? Dag van de Dans: uitvoering op Le Sacre du Printemps met
verschillende dansgroepen uit Gent.
Wanneer? Op zaterdag 28 april om 15u. en om 16u.30

Waar? Op de Kouter, in het centrum van Gent
Gratis




